
     

 

      
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 31 
 28 april 2016 

In april is vrijwillig medewerker, Timo Rensmaag van stichting Building On Education 

met Marjolein Bremer naar Gambia geweest. Er is hard gewerkt. Timo heeft veel 

gefilmd en is nu druk doende met knippen en plakken om een mooi en informatief 

filmpje te realiseren. Verder is er een kleine bibliotheek gerealiseerd. Timo en 

Marjolein zijn er op uit geweest om verf en rollers in te slaan, er is gepoetst, 

geveegd, gedweild, muren en plafond gewit, gesjouwd met boeken en 

boekenkasten. Alle ooit door Brian Bremer geleverde boeken zijn in de kasten gezet 

en Marjolein en Brian hebben nog een behoorlijke rit gemaakt naar het dorp Tumani 

Tenda waar de honorair consul Henriette Sonko ς Brummer nog tientallen dozen 

met boeken voor de school had staan. Ontzettend blij zijn we met deze boeken. Een 

middag zijn Brian, Marjolein en Abdul-Karim Newland daar bezig geweest met het 

uitzoeken van geschikte boeken. Dankzij deze gift hebben we naast de kinderboeken 

ook een kast vol met Engelstalige literatuur voor jong volwassenen en volwassenen. 

Timo en Marjolein zijn tevens op zoek gegaan naar zonnepanelen. Er zijn offertes 

aangevraagd en op dit moment wordt er nauwkeurig gezocht naar de beste prijs ς 

kwaliteit verhouding. Zonnepanelen zijn momenteel ook te koop in Gambia en 

blijken zelfs goedkoper dan in Nederland. Het zou fijn zijn als in ieder geval de 

bibliotheek en het kantoor van de directie van constant elektra verzekerd kunnen 

zijn. In Gambia zitten hele woonwijken regelmatig zonder stroom. In september is 

de school van start gegaan met de bovenbouw. De oudere kinderen zullen straks 

ook om moeten leren gaan met computers. Een lokaal met computers kan uiteraard 

niet zonder elektra! We willen er voor gaan: op zoek naar laptops, heeft u nog een 

goed werkende laptop over? Wij willen deze graag hebben voor een te realiseren 

computerhoekje in de bibliotheek. Kijkt u eens rond in uw omgeving, vraagt u eens 

bij familie en vrienden. Wij hopen op uw steun! Ook staat uiteraard ons 

rekeningnummer nog altijd open: elke kleine donatie, graag o.v.v. zonnepaneel is 

meer dan welkom! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingezonden brief: Linda Kailola, de moeder van Brian heeft haar bevindingen in 

Gambia op papier gezet. De brief die zij maakte vindt U hieronder: 

 

Mijn zoon Brian Bremer is medewerker van Stichting Building on Education. Hij 

werkt op de boekenafdeling van de Amersfoortse kringloopwinkel en koopt voor 

de stichting Engelse kinderboeken in. Vorig jaar is hij voor het eerst naar Gambia 

geweest om terplekke alle boeken terug te zien die hij heeft ingekocht. Vol 

enthousiaste verhalen kwam hij terug. 

Dit jaar ben ik met hem mee gereisd, omdat ik graag wil zien waar hij mee bezig 

is. Eerder dit jaar hebben wij zijn ongebruikte driewielfiets naar Gambia laten 

verschepen. Naast het bezoeken van de Janet School in Bakoteh , stond ook het 

persoonlijk weggeven van de driewieler op ons programma. 

 

 

 

 

Joséphine, sponsorkind van Marjolein krijgt computerles van Timo. Ze is 

enthousiast en heeft alles snel onder de knie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Gambia. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik ben wel vaker in Azië geweest 

en ik verwachtte iets soortgelijks, maar het is totaal niet te vergelijken. Wat mij 

het eerste opviel was het ontbreken van infrastructuur. De belangrijke wegen zijn 

geasfalteerd, alle andere wegen zijn (rode) zandwegen. Daarna de armoede en de 

vriendelijke mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben samen met Marjolein en Timo de Janet 

School bezocht. We zijn verwelkomd door de 

schoolkinderen onder leiding van Abdul Karim 

Newland. Brian werd in het zonnetje gezet voor zijn 

gedane werk. Daarna volgde een rondleiding langs 

de vele klassen.  

En uiteraard naar de bibliotheek! Marjolein en Timo 

hebben hard gewerkt om de bibliotheek voor Brians 

komst af te krijgen en het is hen gelukt. Een resultaat 

om trots op te zijn: een keurig lokaal met rekken vol 

boeken en een bureau, waar de kinderen hun boeken 

kunnen uitkiezen en afstempelen. Brian was     

zichtbaar onder de indruk hoe mooi het eruit ziet. 

Later hebben we de kleuterschool bezocht. Een 

heleboel kinderen in een kleine ruimte, maar allen 

hard aan werk. Kindjes van 5 jaar oud die ons heel 

graag willen laten zien wat ze kunnen. Als in een 

dictee schreven ze beurtelings een Engelse zin op het 

schoolbord. Ik was werkelijk onder de indruk, omdat 

ten eerste de Engelse taal niet hun moedertaal is en 

ze dat hebben moeten leren spreken, maar ten 

tweede ze kunnen het nog schrijven ook! Vijf jaar 

oud! 
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Aan het eind van de week gingen Brian en ik samen met Junior (een vriend van 
Abdul Karim en Marjolein) �Q�D�D�U���H�H�Q���³�V�S�R�U�W�F�R�P�S�O�H�[�´���Z�D�D�U��gehandicapten 
sporten. I�Q�������W�D�[�L�¶�V: met de driewieler in de achterbak en de rolstoel op het dak. 
Ik was verbaasd over het aantal rolstoelers dat door het mulle zand kwam 
aanrijden om ons te begroeten. Ik was op straat nog geen rolstoeler 
tegengekomen. Voor hen geen aangepaste rolstoelen, maar een rolstoel die zo 
goed mogelijk past. Op de geschonken driewieler wordt door een jonge man een 
testrit gemaakt, onder hartelijk gelach en grappen van de anderen.   
Met Jakob (chauffeur/gids) kregen we een speciale band, omdat we in zijn busje 
werden aangereden door een andere autobusje. Gelukkig zonder ernstige 
gevolgen, hoewel Marjolein er een hersenschudding aan over heeft gehouden. 
Met Jakob als gids hebben Brian en ik Juffure (het geboortedorp van Kunta 
Kinteh) bezocht en ons verdiept in de slavengeschiedenis. Indrukwekkend! Met 
hem hebben we ook gesprekken kunnen voeren over het leven van de 
gemiddelde Gambiaan. 
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